
Boeiend - vloeiend – groeiend en bloeiend maar ook 

vermoeiend en nog nagloeiend 

Dat is in een paar woorden gezegd, de 

samenvatting van de bedevaart naar Lourdes. 

Met 42 parochianen uit onze Emmanuel-

parochie stapten we in Lemelerveld, na de 

zegen door pastor de Vries ( ’s morgens om 5 

uur) in de bus voor de reis naar Lourdes. Met 

900 andere pelgrims uit ons Bisdom maakten 

we de reis per bus en TVG (hogesnelheids-

trein) richting het zuiden van Frankrijk. Precies 

op tijd voor het avondeten arriveerden we in de 

verschillende hotels. De mensen die met het 

vliegtuig en de bus reisden waren inmiddels al aangekomen. Dat was dus perfect georganiseerd.  

Boeiend 

De eerste avond zijn velen van ons al even wezen kijken bij de grot 

waar Maria is verschenen aan Bernadette. De volgende dag vond 

daar onze eerste eucharistieviering plaats. Deze 

viering met als hoofdcelebrant kardinaal Eijk werd 

rechtstreeks uitgezonden op t.v.  

In totaal hebben we elke dag minimaal 1 viering en 

soms 2 vieringen bijgewoond. Naast kardinaal Eijk 

was ook Mgr. Woorts menigmaal voorganger. Eerlijk 

gezegd vond ik het aantal vieringen teveel, aan het 

einde van de week ging me dat echt tegenstaan. De 

verhalen er om heen vond ik wel zeer boeiend. De 

belevenissen van Bernadette; de plek waar ze de 

verschijningen heeft gezien, 

waar ze woonde enz.  

Het thema van deze 

bedevaartreis was: “Ga zeggen 

aan de priesters dat men hier 

een kapel bouwt en dat men 

hier in processie komt”. Dat 

zijn de woorden die Bernadette 

hoorde van Maria en die 

zij heeft overgebracht. Tot 

op de dag van vandaag 

trekken mensen in 

processie langs de plek van de 

verschijningen. 

 

 

 

 

 

 

Pastor Ria voor het doopvont in 

de parochiekerk waarin 

Bernadette is gedoopt. 

Het eerste wonder       Het 

thuisfront kijkt mee naar de 

eucharistieviering bij de grot. 

Reisleider Janny Horstman vertelt het verhaal 

van de verschijningen aan Bernadette. 

Samen bidden in het cachot waar Bernadette 

woonde met haar familie. 

Internationale viering in de ondergrondse kerk Pius X. 

Deze kerk biedt plaats aan 25.000 mensen. 



Vloeiend 

 

De lichtprocessie die in de avond plaatsvond 

maakte grote indruk. Velen van ons hebben 

meegelopen en anderen hebben aan de kant 

zitten kijken. Mensen uit verschillende landen die 

allemaal Avé, Avé Maria zingen en zwaaiden met 

hun kaarsje.  

 

 

De viering met de handoplegging was voor menigeen een 

kostbaar en emotioneel moment. Het was heel jammer dat 

die viering werd afgesloten met het afscheid van Ben Lokate 

als ceremoniarius van de Kardinaal. Dat paste niet bij de 

beleving van de viering en het gevoel dat wij daarbij hadden.  

De (kleine) kruisweg die wij gelopen hebben kwam ook even 

binnen. 

Iedereen had wel een keer een moeilijk 

moment, soms moest je even alleen zijn om te verwerken wat je gehoord of gezien 

had. De tranen kwamen vanzelf. Ze vloeiden overigens niet altijd van verdriet maar 

ook van het plezier dat we met de groep hadden.  

 

Bloeiend en groeiend 

Na elke viering werd samen koffie 

gedronken en daarbij leerden we 

elkaar beter kennen. Ook bij het 

ontbijt en het eten (2 keer dag warm) 

zijn veel vriendschappen ontstaan/ gegroeid en/of 

opgebloeid. Het ging eigenlijk vanzelf. Doordat je een week zo 

intensief met elkaar optrekt hoor je veel verhalen van iemands 

leven, verdriet en vreugde. In de groep van Raalte zaten ook 3 

acolieten uit Dalfsen met twee moeders, het was fijn om hen ook 

even een avond te ontmoeten. Alle acolieten zagen we bijna 

elke viering in functie en dat is zo prachtig om even die bekende 

gezichten te zien.  

 

 

 

Assistent Reisleider Lies Akkermans vertelt 

(mede) het verhaal van de kruisweg van Jezus. 

4 mei herdenking om 20.00 uur in het hotel. 



Vermoeiend 

Wij zaten in hotel L’ Europe, ongeveer 1 kilometer lopen 

van het Heiligdom. Dat was goed te doen. Dat stukje 

wandelden we elke dag zeker 3 keer op en neer. Op 

donderdag gingen we naar de Pyreneeën en daar kon 

iedereen die graag wandelt zich nog meer uitleven. 

Prachtige vergezichten, watervallen, sneeuw op de 

bergen en een kabbelend beekje waren onze beloning. 

Aan het eind van de reis moesten we concludeerden dat 

de meesten van ons slechter liepen dan voordien.       

Blijkbaar heeft het niet alleen mentaal maar ook fysiek 

veel van ons allemaal gevraagd.  

 

Nagloeiend 

De week werd afgesloten met een viering met onze eigen groep in Chapelle Notre Dame des 

Doulleurs waarin pastor Ria Doornbusch voorging. Bijzonder daarbij 

was, dat zij eerst geweigerd werd om voor te gaan in de kapel 

omdat zij een vrouw is. Ze moest maar een pastoor vragen: “er 

lopen er hier genoeg” kreeg ze te horen. We zijn blij dat de viering 

toch doorgang kon vinden en gingen na deze mooie bijeenkomst 

met goede moed op weg naar de kaarsenkapel waar we allemaal 

nog een laatste kaarsje hebben aangestoken en een laatste groet 

konden brengen aan de grot. 

Pastor Ria heeft ons daarbij goed begeleid en 

aan het denken gezet. 

 

Nu we terug zijn in onze eigen omgeving 

kunnen we dankbaar terugkijken op een prachtige reis die we 

niet gauw zullen vergeten en waar we nog lang van zullen 

nagloeien.  

Hartelijk dank aan onze reisbegeleiding Janny, Lies en Ria en 

iedereen die deze reis tot een prachtige ervaring heeft 

gemaakt. 

Avé! 

Inge Haarman 

 

 

Alle pelgrims van het bisdom Utrecht op de foto 


